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   BESTUURLIJKE  ZAKEN                                                       

 

Beste leden 
 

 

2023 is teneinde…..  
 

Wat kijk ik uit naar een nieuw jaar met de belofte van de lente, naar de ritten van het nieuwe jaar.  

Waarbij ik natuurlijk hoop dat we ze mogen rijden in schitterend weer.  

In mijn fantasie schijnt in ieder geval de zon. 

 

We zoeken nog steeds enthousiaste kandidaten voor de functie van o.a. 

Webmaster, Director en eventueel Photographer.  

Mocht er iemand belangstelling hebben voor één van deze functies, laat het mij alsjeblieft weten 

d.m.v. een mailtje naar secretary@rotterdamchapter.nl  

 

Ook voor de komende jaren zoeken we vrijwilligers, want het komt nu op te weinig mensen aan. 

Bijna alle bestuursleden vervullen een dubbele of zelfs driedubbele functie.  

Los van het feit dat dit op de lange termijn niet houdbaar is, maakt het ons als vereniging 

kwetsbaar. 

 

Activiteiten voor 2024 zijn inmiddels bepaald. Iedere Chapteravond is aan een thema 

gekoppeld. 

Meer hierover volgt op de ALV, waarvan ik hoop dat jullie in grote getalen aanwezig zijn. 

 

Als jullie punten hebben voor de ALV, laat het mij weten, dan neem ik ze op in de agenda 

 
 

 

Ride on                     

        

       Namens het bestuur  

                                 Met vriendelijke groet,  

                                 Ron      

                                 Secretary Rotterdam-Chapter 

  

Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn 

 

mailto:secretary@rotterdamchapter.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AFSCHEID                                                                    
     

 

 

Mijn laatste nieuwsbrief…..  

 

Sinds april 2016 heb ik me ingezet om er voor te zorgen dat rond de 1e van de maand een 

nieuwsbrief verschijnt, waarin de agenda, de bestuurlijke zaken, verslagen van activiteiten 

en ritten e.d. van de Rotterdam Chapter te lezen is. 

 

Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan.  

 

Zoals u reeds vernomen heeft heb ik besloten om hiermee te stoppen en het stokje over te 

dragen aan mijn opvolger Meghelina.  

Natuurlijk zult u mij nog steeds blijven zien, daarvoor is de Chapter mij te lief.              

Alleen deze liefde moet gedeeld worden met Spanje waar wij zeker 5 maanden per jaar 

verblijven.  

 

Ik wens Meghelina heel veel succes. 

 

 Met vriendelijke groet 

  Louise 

     
 
           
 

 

 

 

  

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn” 



De 10 geboden van Rotterdam Chapter  

 

  

1 Eert uw barmedewerker en luister naar diens raad.  

2 Heb respect voor elkaar en elkaars mening.  

3 Loop nooit of te nimmer met een boos hart weg, maar probeer naar 

oplossingen te zoeken.  

4 Loud pipes save lives, maar hou wel rekening met de buren.  

5 Drink je alcohol, laat je rijden of neem een taxi. Wij willen niet 

verantwoordelijk zijn voor ongelukken.  

6 Wij houden van goede grappen maar niet van agressie, ongewenste 

intimiteiten of racisme.  

7 Roken buiten, glaswerk zoveel mogelijk binnen.  

8 De vereniging helpen en/of ondersteunen wordt zeer gewaardeerd. 

Sponsoring zeer welkom.  

9 Troep opruimen en het clubhuis netjes houden ook.  

10 Live to ride, ride to live en geniet met maten.  

  

Met een gedeelde passie voor Harley Davidson. 

 

 

 

 

Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn” 



 

 

 

 

 

 

 Waar ben ik aan begonnen ….                                          Deel 88  
 

We nemen afscheid van een jaar een jaar van motorrijden en activiteiten een druk programma was het, 

de vraag is wordt het volgend jaar weer zo, ik hoop het ik heb er zin in. 

Afscheid hebben we ook moeten nemen van Yvonne de vrouw van onze Road Captain Sjaak.  

Yvonne was een jonge dame, een onberispelijk geklede vrouw, die ik persoonlijk goed kende, die wanneer 

ze mijn half geopende garagedeur zag er niet voor deinsde in haar nette outfit al limbo dansend onder de 

deur door te komen om met mij een praatje te maken, waarbij steevast haar eerste woorden waren: 

“ik moet gauw weer door, ik moet nog dit en moet nog dat maar ik zag je deur openstaan”.  
 

Ik schat dat op haar crematie 200 gasten aanwezig waren waaronder 15 spontane leden van onze club, 

voor een bloemstuk had de club ook gezorgd. Onze gedachten gaan uit naar Sjaak, de kinderen en 

familie. 
 

30 Jaar bestaan. Wat hebben we allemaal meegemaakt van H.O.G. naar Rotterdam Chapter, van Safe 

via Pottumstraat naar de Wendeldijk. Het is vallen en opstaan maar we bestaan nog steeds.  

Wat wel steeds blijft spelen is de huisvesting met name de onzekerheid, laten we hopen dat 2024 daar wat 

duidelijkheid in brengt. 

26 januari de A.L.V. ik hoop dat er dan iets bekend kan worden gemaakt of in ieder geval de situatie rond 

ons gebouw, want je motor of auto uitbaggeren na een bezoek wordt ook irritant.  

Hoop ook dat er weer een vol ritten programma zal zijn, want daarvoor ben ik uiteindelijk lid van de club.  
 

Kom allen naar de A.L.V. en laat horen wat je WILT want zonder onze inbreng moet het bestuur ook 

maar gissen wat wie willen. 

 

Rij rustig het nieuwe jaar in. 

 

 

Harley Rinusson 

 

 

 

Spreuk van de maand:                                                        
  

Ook al komt er een nieuw jaar het oude jaar heeft je verhalen gegeven. 

 

P.S. Tot slot wil ik afscheid nemen van mijn baas, vele jaren heeft ze mij er op aangesproken dat de 

deadline daar was en of ik nog inspiratie had.  

Louise bedankt voor de lange tijd, 88 columns heb jij voor mij uitgebracht en 48 jaar zijn we 

motormaatjes. Tijd om te stoppen met de nieuwsbrief, ik zal je missen.   

 

Rinus  
 

Meghelina,  jij wordt mijn nieuwe baas, SUCCES!!    



 

 

 

 

 

 

 WIST JE DAT ….                               

 

 Wij kregen het verschrikkelijke bericht van het plotselinge overlijden  

 van road captain Sjaak zijn geliefde vrouw Yvonne.  
 

  Woorden schieten te kort voor dit vreselijk verlies.  

  Wij wensen Sjaak, kinderen en familie alle sterkte en kracht voor de   

  komende periode  

   

   Wees getroost door de vele mooie herinneringen.  

 

 

- Sinan een motoraanrijding heeft gehad. 
Hopen dat je schouder snel genezen is en de schade aan je motor gerepareerd kan worden. 

Beterschap Sinan!!      

                           

- Laatste vrijdag van de maand Chapteravond !!  Zet deze dagen vast in uw agenda!!!  

                                      

                       

                                                   OPROEP 

          Er zijn al een aantal leden die zich hebben opgegeven als  

                  Road Captain, maar er zijn nooit te veel RC !! 

Wil jij je ook ter uitbreiding van het RC Team inzetten als Road Captain? 
 

Meld je aan of heb je nog vragen stuur dan een mail naar   
 

                                     info@rotterdamchapter.nl   
   

 

 

 

 

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”  

mailto:info@rotterdamchapter.nl


 

 

 

 

 

 

  EEN DOF GEBRUL DAT UIT DE DEMPERS KOMT ….                        deel 5   

A dull roar floating back from the mufflers 

(Hunter S.Thompson, Songs of the Doomed) 
 

Ik word 71, dus even wat geschiedenis. Mijn eerste herinnering aan motoren stamt uit ongeveer 1960.  

Mijn oma woonde in de Potgieterstraat te Amsterdam, een oude volksbuurt met slechte huizen die al instortten 

tijdens de bouw. Als ik bij oma logeerde zag ik uit het raam een motorzaak op de hoek van de Da Costakade. In een 

etalage een motor van het merk Eysink. Waarschijnlijk het laatste type van deze fabriek die eind jaren vijftig failliet 

ging. Tot mijn verrassing bestaat de motorzaak nog steeds. Dezelfde witte letters met de tekst ‘motoren’ staan nog 

steeds op de gevel. 

Vroeger was de motor, bromfiets of scooter een vervoermiddel voor mensen die een auto niet konden betalen. Mijn 

schoolmeester van de vierde klas reed op een bromfiets en pikte mij vaak onderweg op als hij zag dat ik weer te laat 

op stap was. Ik deed dat expres want die ritjes achter op de brommer naar school vond ik een sensatie.  

Mijn vader reed direct na de oorlog en de Binnenlandse Strijdkrachten in militaire dienst op grote legertrucks, jeeps 

en als ordonnans op een oude Indian Scout, die door geallieerden was achtergelaten. Recent vond ik een oude foto 

van mijn vader, toen ongeveer 6 jaar oud, achter op de motor van zijn opa: een Harley Davidson (F-head V-twin?). 

De huwelijksreis van mijn ouders was een vakantie naar Zuid Limburg op de Sparta, met leren kapjes op.  

Mijn schoonvader reed na de oorlog voor zijn werk op een scooter, een Bella (Zündapp). 
 

De motieven van mijn generatie om op de motor te stappen waren andere: sportief en avontuur. 

Even flink doorsparen en dan had je in 1975 voor ƒ4.999,- een Suzuki GS 550 viercilinder met schijfremmen voor. 

Omdat Ria en ik op vakantie steeds ruzie kregen over de route, kocht ze zelf een Honda 400F. Gevolg was dat we 

regelmatig op elkaar stonden te wachten in de hardnekkige overtuiging dat wij allebei de enige juiste route hadden 

gevonden. De navigatie bestond in die tijd uit briefjes met wegnummers en plaatsnamen op de tank(tas). Toegeven 

duurde soms lang. Met twee motoren konden we meer bagage konden meenemen, volgepakte zijtassen, grote rol 

achterop en tanktassen. Maar goed, een iets groter tentje, gasbrandertje, pannensetje, de fameuze zithoutjes van 

Tatteljee, een extra spijkerbroek, een kortegolf radiootje voor de Wereldomroep en twee badslippers. Luxe dus.  

Veel later haalde ik ook mijn auto rijbewijs, ook bij motorrijschool Bastinck in Rotterdam Noord. 
 

In mijn boekenkast vond ik nog het boekje 75 jaar Motorleven in Nederland van Han Harmsze, opgedragen aan de 

jubilerende KNMV in 1980. Leuk zijn de afgedrukte advertenties als illustratie bij deze geschiedenis. Van merken die 

niet meer bestaan zoals als Minerva, Eclipse en Simplex. F.N. kwam in 1910 al met een viercilinder met 

cardanaandrijving. Er kwam zelfs een Autoped op de markt met motor op het voorwiel, voor de sierlijk staand 

rijdende vrouw met rok. Ook vond ik een advertentie van een sigarenfabriek die onder met merk Harley Davidson 

sigaren aanbood voor 25 cent. In 1911 experimenteerde het Nederlandse leger met motorfietsen met daarop een 

mitrailleur. 
 

Mooie anekdote: omdat de legerleiding de aanschaf van motoren financieel onverantwoord vond, werd een Korps 

van Vrijwillige Motorrijders opgericht. Eigen motor meebrengen. Toen het misverstand ontstond dat de vrijwilligers 

de van rijkswege verstrekte 60 patronen jaarlijks op moesten maken en een 

groep vrijwilligers in een jolige dronken bui de inventaris van een café aan 

gruzelementen schoten, werden de vrijwilligers snel onder de krijgstucht 

opgenomen in de Vrijwillige Landstorm.  

De krenterigheid was toen overigens troef In onze defensie.  

Er werd tijdens de mobilisatie in 1914 geoefend met fietsen met een bordje 

erop met de tekst: TANK.        
             

  Hans 
 



 

 

 

 

 

 

   COLLECTIEVE  MOTORVERZEKERNG ROTTERDAM CHAPTER                                               2024    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 TERUGBLIK                                          

            Zaterdag 9 december   

30 jarig CHAPTERFEEST 
 

Jawel, onze vereniging Rotterdam Chapter, opgericht in 1993,  

bestaat 30 jaar!! Dat werd ook uitbundig gevierd in ons Chapterhome.   

 

Vanaf 18.00 uur stond Steakhouse Meat Again uit Voorhout voor ons heerlijke 

gerechten klaar te maken.  

Gelukkig was het redelijk droog, het regende het die avond haast niet, de tenten hielden ons droog en de 

terrasverwarmer deed ook zijn best. Het eten werd in een paar rondes geserveerd en was overheerlijk, 

hamburger, buikspek, garnalen, biefstuk, bavette…..heerlijk gekruid met salade, stokbrood en 

overheerlijke sauzen. Tot ver na 20.00 uur stonden zij voor ons te bakken.  

 

De 2 mans band “Buskin' Belters” uit Leiden verzorgde onze 

muzikale behoefte met een genre die iedereen goed in het gehoor ligt.  

 

Rond 23.00 uur bedankte Ramon iedereen voor de geweldige 

opkomst, de band, de catering, het barteam. Dat koste hem nog wel 

een rondje, die we naast de 5 consumpties die iedereen bij 

binnenkomst al hadden gehad, toch wel weer mooi meegenomen…  

thanxx Ramon.   

Na deze korte speech ging het feest rustig weer verder.   

 

We hebben genoten, op naar een 31 jarig Chapterfeest !!!  

 

Bedankt iedereen die zich heeft ingezet om dit 30 jarig bestaan zo geweldig feestelijk te maken.  

 

Niet te vergeten, alle Chapterleden kregen na afloop een presentje mee naar huis.  

Een tasje waarin 2 longdrink glazen met inscriptie ter eren van het 30 jarig bestaan.  
 

Voor alle leden die niet aanwezig konden zijn staat dit presentje nog klaar.  

Vergeet het dus niet te komen ophalen!!!  
 

Voor meer foto’s zie onze website: www.rotterdamchapter.nl 

http://www.rotterdamchapter.nl/


 
 

 

 

 

 

 TERUGBLIK                                          

           Zaterdag 16 december   

      KERSTBORREL 
 

     

Een week na ons geweldige 30 jarig jubileum feest was er de jaarlijkse 

Kerstborrel weer in een gezellig in kerstsfeer omgetoverd Chapterhome.   

Zelfs de leden hadden hun best gedaan om in kerstsfeer voor de dag te 

komen, oorbellen met kerstballetjes, foute kersttrui of shirt, kerstmuts, 

lichtjes etc.   

Het was weer een gezellige middag, heel goed verzorgd met heerlijke 

hapjes en glühwein, dank je wel barteam, met name Irma  

  

 

      

 
 

 

 
 

 

Heb je dit alles gemist, kom dan zaterdag 6 januari 2024 naar de NIEUWJAARSRECEPTIE  



 

 

           

TERUGBLIK                                           

        

Zaterdag 29 december   

Oliebollen Chapteravond 
 

Alweer de laatste vrijdag v.d. maand, de 

laatste Chapteravond van het jaar 2023 …. 

 
Helaas was de opkomst niet zo groot,  

was het ‘t slechte weer, andere inspanningen 

waardoor vele leden niet konden komen?  

Ach, al met al was het met een 

mannetje/vrouwtje of 20 toch heel gezellig!!  

 

De mannen lieten hun biertje goed smaken en 

de dames met een glas wijn zaten om de ronde 

tafel een kaartspel te spelen.  

 

De oliebollen met of zonder rozijnen en 

appelbeignets lieten we ons goed smaken!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer foto’s zie onze website: www.rotterdamchapter.nl   

http://www.rotterdamchapter.nl/


  



 

  



 

 
 

  AGENDA 2024                                             

Hygiëne staat voor op:  
 

Dus was vaak je handen; houd afstand; hoest/nies in je elleboog; bij klachten blijf je thuis. 
  
     

            Houdt uw mail en/of facebook goed in de gaten i.v.m.  evt. wijzigingen!       

  

Maand:          Dag:  Aanvang:            Activiteit:  

 

  

         06 januari   zaterdag    13.00 uur   Nieuwjaarsborrel 

         26 januari  vrijdag   19.30 uur    ALV 

 

  
 

             Tijdens de ALV wordt de gehele agenda voor 2024 

                        van alle evenementen en ritten bekendgemaakt.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Na de ALV zal op de Chapter site de agenda ook geheel gevuld zijn met alle ritten en activiteiten 

voor 2024 met de daarbij behorende flyers!!  Ga naar www.rotterdamchapter.nl   

De vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen plaats vinden.  
Indien er iets verandert, wordt dit vermeld op onze site, facebook en evt. per email.  
Mochten er nog andere data bekend worden van evenementen, wordt dit ook vermeld in de   
agenda van onze site: www.rotterdamchapter.nl  

 
  
 
 

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”  

http://www.rotterdamchapter.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

    ALGEMENE ZAKEN                                                         

 

Adres :        Correspondentie adres :  
Rotterdam Chapter      Secretariaat Rotterdam Chapter  
Wendeldijk 25        Watering 14 

3079 GX Rotterdam      3171 BG Poortugaal   

www.rotterdamchapter.nl      secretary@rotterdamchapter.nl 
   
  CHAPTERHOME                                

Openingstijden:   
 
Elke zaterdag van 13:00 -17:00 uur, mits anders vermeld.   (Ook voor niet leden)  
Laatste vrijdag van iedere maand: Chapter Avond 19:30 - ca. 23:00 uur. (Alléén voor leden). 
 

  ALGEMEEN BESTUUR                                   

Director  
Assistant-Director 
Treasurer/Member Officer 
Secretary  
Main Sponsor 
Webmaster-technical  
Webmaster-editor  
Head Road Captain  
Safety Officer  

Martin 
Jethro 
Ramon  
Ron 
Services United /John B 
vacant  
Erik  
John Ad interim  
John  

director@rotterdamchapter.nl 
assistent@rotterdamchapter.nl 
treasurer@rotterdamchapter.nl 
secretary@rotterdamchapter.nl  
mainsponsor@rotterdamchapter.nl 
webdesign@rotterdamchapter.nl  
webmaster@rotterdamchapter.nl  
headroadcaptain@rotterdamchapter.nl  
safety@rotterdamchapter.nl  

Activity Officer 
Photographer  
Editor 

Ramon  
Ron  
Meghelina 

activity@rotterdamchapter.nl  
photo@rotterdamchapter.nl 
editor@rotterdamchapter.nl  

   ROAD CAPTAINS                                  

Head Road Captain         John Ad interim        headroadcaptain@rotterdamchapter.nl         
Safety Officer          John        safety@rotterdamchapter.nl 
 
Road Captains:        Ass. Road Captain: 

Paul, René B., Ramon, Martin       Sjaak 

Jethro, Ries en Peter 
 

   

          
 

 

 

http://www.rotterdamchapter.nl/


 

 

 

 

   

 

    HUISHOUDELIJKE REGELS                                

• Terugstorten van betalingen, die zijn gedaan voor activiteiten (zoals het Chapter- weekend), stopt!  

Mocht er onverwachts toch iets voordoen, kan men een factuur opvragen bij het bestuur en daarmee naar je eigen 

annuleringsverzekering gaan om vervolgens het geld terug te vorderen.  

 

• Sluitingsdata van activiteiten worden gehandhaafd.  

Er wordt n.l. ruim van tevoren kennis aan gegeven d.m.v. mailtjes e.d. Dit om grote irritaties te voorkomen 
 

   VRAGEN                                        

 

Voor algemene vragen m.b.t. het Rotterdam Chapter: director@rotterdamchapter.nl  

Het hierboven genoemde email box zal regelmatig bekeken worden en gedistribueerd aan de relevante 

bestuursleden. Deze zullen de binnengekomen e-mail zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 
 

       
 
 
                               
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Wil je ook wat plaatsen in de nieuwsbrief zoals  een (reis)verhaal, wil je iemand bedanken, 

of jezelf als nieuw lid voorstellen? 
 

Laat het ons dan weten en stuur een mail naar editor@rotterdamchapter.nl 
 

 

 

vrijwilligers zijn voor een vereniging GOUD waard 
 

 

mailto:editor@rotterdamchapter.nl


 

 

 

 

 

 

   SPONSORS                                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Makelaar & Taxateur Jan-Hein Schilderman  

  Dorpsstraat 50, 2992 BE Barendrecht 

  06.51063674 jhschilderman@remax-mg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             

   

             

 

 

  Tot ziens in ons Chapterhome:   

                       Wendeldijk 25, 3079 GX Rotterdam  

     Bezoek ook onze website:  www.rotterdamchapter.nl  
 

 

 


