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BESTUURLIJKE  ZAKEN                                                       
 

 
Beste leden,  

 
Dit is al weer de derde bestuurlijke zaken van 2024. Zoals aangekondigd in de vorige “Bestuurlijke 
zaken”, kan ik jullie vertellen dat Rene Geense zich heeft aangemeld voor de functie van Assistent 
Director. Hij was de enige kandidaat en is daarom door ons benoemd als ad interim voor deze 
functie.  

Op de eerstvolgende ALV in januari 2025 komt deze functie statutair verkiesbaar. Het staat 
eenieder vrij om zich verkiesbaar te stellen. Het is fijn als er meerdere kandidaten voor één functie 
zijn, want dat valt er wat te kiezen. 

Er zijn nog steeds flink wat handjes nodig om onze vereniging draaiende te houden. We zoeken nog 
steeds naar extra mensen voor het bar team en voor het Road Captains team. Uiteraard zoeken we 
nog naar een Director en wordt het zeer op prijs gesteld als iemand de dubbel functies van de 
huidige dagelijks bestuursleden willen overnemen, zoals Activity Officer en Photographer. 

We hebben de openingsrit, georganiseerd door Rinus, achter de rug en ik kan vertellen dat 
diegenen die er niet bij waren een mooie rit hebben gemist. Een tikje fris op de handen, maar een 
kniesoor die daar op let na de motor maanden lang op stal te hebben gehad. Ik kijk nu al hals 
reikend uit naar de volgende rit. 

En nu we het toch over Rinus hebben. Zijn alter ego Harley Rinusson heeft besloten te stoppen met 
zijn maandelijkse column. Ik heb ze altijd met veel plezier gelezen en wil je bij deze namens het 
bestuur bedanken voor de tijd die je hier aan besteed hebt. 

 
 

Ride on         
            

Namens het bestuur  
Met vriendelijke groet,  

Ron      
Secretary Rotterdam-Chapter 

 

 

“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn” 



 

 

 

 

  
  
Waar ben ik aan begonnen ….                                          Deel 91  
 

Ik ben oud, in ieder geval te oud om te begrijpen wat er gaande is in de club. Omdat ik oud en misschien wel seniel 
ben, denk ik dat niemand meer zit te wachten op een column, of mening van mij. Ik ben lid van onze club, al heel 
lang, ik ben lid omdat het een motorclub is en de consequentie daarvan is dat je wel eens gaat motorrijden. OOK als 
je na lang zoeken op internet op een site een mogelijke regenbuitje hebt gevonden. Ik ben oud, ik heb niet “zolang” 
meer zoals ik al eerder schreef, ik wil nog naar plekken op de motor gaan waar ik vroeger al eens was. Het leven is 
veranderd maar ik ben niet mee veranderd ik hou het niet meer bij, MAAR wil ik wel veranderen? NEE, ik wil rijden 
en een pannenkoeken avond, whisky proeverij, bingo of kaartavond is leuk maar niet voor MIJ. 

Het bewijs dat motorrijden niet meer op de 1e plaats staat is de openingsrit. We vertrekken met veertien man en 
komen met 6 man aan en notabenen moest ik de rit nog inkorten ook. Hadden we onder luid applaus op de ALV 
niet besloten dat we uit respect voor diegene die de rit had uitgezet en twee maal had voorgereden het allemaal 
zouden uitrijden! Ik ben oud maar ik ga rijden bijvoorbeeld met mijn maatje Ab die door zijn leeftijd de Harley heeft 
verkocht en een lichtere motor scooter heeft aangeschaft om daarmee met oud lid Andre, mij en nog negen oud 
leden de duizend kilometer Langs de Maas te volgen vanuit het Franse Langres tot aan de Maashaven in Rotterdam. 

Ik had in een eerder column al mensen van onze club uitgenodigd om mee te gaan, HELAAS of gelukkig niemand. 
Onze club wil niet rijden, in ieder geval niet zover denk daarbij aan het clubweekend naar Boppard dat  is wel eens 
320 kilometer ver. 

Ik ben oud ik stop met deze column, Hans neemt het op een geweldige wijze over. Ik ben oud, jullie zijn verlost van 
mijn mening. Ik hoor nu al mensen juichen maar juich niet te hard ik ben en blijf lid van deze club en omdat mijn 
vriend John van D nog steeds herstellende is van zijn knie zal ik hem blijven helpen  met het uitzetten van ritten. Als 
je voorrijdt zie je toch niet wie je volgt, want JA roadcaptains zijn er ook haast niet meer dat heeft te maken met 
motorrijden. 

De eest volgende rit 6 april Bloesemrit ik ben benieuwd wie er mee gaan en waar naar toe, richting Lisse/Hillegom 
of de verlaten weilanden van Goeree Overflakkee. In beide gevallen kan je de Euromast niet meer zien staan DUS 
bezint eer ge begint. 

Ik hoop dat jullie mijn teleurstelling begrijpen. Ik ben oud en ben overal al 
geweest op de motor Schotland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië het oude 
Joegoslavië. Samen met Ingrid op haar eigen motor eerst een Goldwing 1200 en 
later een Roadking. 

Ik ben oud en ga zolang het nog kan wat rijden en jullie moeten maar denken hij 
wordt echt oud het wordt een zure ouwe lul. Misschien hebben jullie ook wel 
gelijk dus doen jullie het maar op jullie manier en laat mij het maar op mijn 
manier doen ik weet niet beter.   

De toekomst  hebben jullie. 

Harley Rinusson 
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 WIST JE DAT ….                              

Toegang 

…de toegang tot ons chapterhome goed te bereiken is via de Molgerdijk en de Huniadijk! 
 
…Wij een prachtig nieuw bord naast onze ingang hebben.  
Met grote dank aan Roy 

 

 

 

 

Gewijzigde datum 

…de Bloesemrit van zondag 7 april verplaatst is naar zaterdag 6 april!   
Check onze kalender in deze nieuwsbrief en op onze website voor alle datums 

- Verzamelen: Rijksweg, A15, 2989 AT Ridderkerk bij het BP benzine station  
- Verzamelen: 09:30 uur 

Vertrek: 10:00 uur 
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  EEN DOF GEBRUL DAT UIT DE DEMPERS KOMT ….                        deel 8   

 

A dull roar floating back from the mufflers 
(Hunter S Thompson, Songs of the Doomed)  
 

Als Harley-rijder klasseer je jezelf al snel als grootttoerist op de motor. Met 4.000 km op de teller in 
de zomervakantie ben je een hele piet. Denk je dan. Maar, ik maak een diepe buiging voor Paul van 
Hooff. Een journalist en schrijver die op een Moto Guzz uit 1975  in drie jaar een reis van 60.000 
km. maakte van Alaska naar Ushuaia, het zuidelijkste puntje van Zuid Amerika. Recht over de kaart 
is dat 18.000 km. Maar ja, je ziet mooie dingen, ontmoet mensen en je maakt omwegen. Maar wel 
gewoon steeds zuidelijk rijden. Hij schreef daar een prachtig book over: Man in 
het zadel (2014).  Een echte roman, absolute aanrader, goed geschreven, vol 
met avonturen en anekdotes.  

Zo’n dikke Guzzi V7 is een stevige fiets met cardan. Het blok is oorspronkelijk 
ontworpen als aandrijving voor een militair voertuig. Makkelijk sleutelen is 
dan een eis. Kortom, geschikt voor een ruige trip, zonder pechservice 
onderweg. Paul haalt na zijn vliegreis de Guzzi in Anchorage bij de douane op 
en besluit eerst naar het noorden te rijden, richting Deadhorse. In een kroeg 
in Coldfoot wordt Paul er op gewezen dat rondreizen zonder wapen daar gevaarlijk is: 
beren. Van de barman krijgt hij een geladen derringer .45 cadeau. Voor de zekerheid. Slingerend 
door de modder en in de kou naar het noorden, richting de pool, en weer terug via de Dalton 
Highway. Verder zuidelijker wordt het beter, groener en warmer. Uiteindelijk, na jaren, komt Paul 
aan bij de veerboot naar Vuurland. Op Vuurland maakt Paul nog een glijer, klapt in een greppel en 
ligt met zijn been klem onder de zware motor. Tot zijn schrik loopt er via de carburateur benzine uit 
de motor in zijn kleren. Hij komt niet los. Dan stopt er een auto. ‘Concha tu madre’ roept de 
chaufeur uit (de kut van je moeder). De man trekt hem met moeite onder motor vandaan. Ushuaia 
blijkt een duf oord. Later maakt hij met de Guzzi nog een trip van Amsterdam naar Tokio (Van hier 
tot Tokio, 2018).  
Voor plaatjes, filmpjes en verhalen:  www. guzzigalore.nl.  

 

 

    HANS 

  



 

 

 

 

 

Even voorstellen                                          

 

Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Sinan, ben 34 jaar, inmiddels al bijna 7 jaar 
getrouwd met Cynthia en wij hebben samen een zoon 
(Valtteri) van 5. 

Ik heb ruim 10 jaar mijn motor rijbewijs en mijn eerste motor 
was een Suzuki GSXR750, ja een échte buikschuiver! Hierna 
heb ik nog een motorscooter gehad maar uiteindelijk 
ontstond er toch een onbeschrijfelijk mooi gevoel bij het 
horen van dat authentieke geluid van een Harley Davidson en 
heb ik een HD Dyna Street Bob uit 2009 gekocht. 

Omdat ik opzoek was naar mensen die dezelfde passie 
hebben ben ik lid geworden van deze mooie vereniging. 
Inmiddels al een paar mooie ritten achter de rug en heel 
veel gezellige dagen doorgebracht op het Chapterhome 
wat voor mij ook echt als een “home” aanvoelt.  

Omdat ik ook wat voor het Chapter wilde betekenen heb 
ik mij begin dit jaar opgegeven om het stokje van Mike 
over te nemen met betrekking tot het design en 
technische beheer van de Rotterdam Chapter website. 
Hierin moet ik mijn draai nog vinden en daar kan ik jullie 
ook wel een beetje bij gebruiken om af en toe een leuk 

stukje op de website te zetten. 

Dus schroom niet als je een leuk nieuwtje hebt of iets wat gedeeld kan worden op de 
site. 

Sinan 

  



 

 

 

 

 

TERUGBLIK                                              

Openingsrit  
“Stampende zuigers” 
 
 
 
 

 
De eerste rit van dit jaar is een feit. 
 
De stampende zuigers rit. 
Ook al leek het  door het frisse  weer 
meer op de koude klauwen rit. 
 
Het verzamelpunt was de Mc Donalds 
Ridderkerk waar enkele nog een lekker 
bakkie koffie of iets te eten namen. 
De rit was goed voorbereid door Rinus die 
meteen de bestelling voor de lunch opnam. 
 
We vertrokken met 14 motoren , prachtige route binnendoor langs o.a. Alblasserdam , oud 
Alblas, Bleskensgraaf en zelfs plaatsen waar ik nog nooit van gehoord had zoals Ottoland.  
 
Na ongeveer anderhalf uur rijden kwamen we aan bij de pont van Berg Ambacht die ons naar de 

overkant richting Stolwijk bracht, even lekker de benen strekken 
en daarna nog amper 10 minuten voor we in Stolwijk stopten 
voor een goed verzorgde lunch. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Op de pont was al doorgegeven dat we er bijna waren dus binnen de kortste keren zaten we 
gezellig met z’n allen te eten. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Na de lunch kwam de zon nog lekker door, zowaar een steeds blauwere lucht, heerlijk. 
 
Weer binnendoor  door onder andere Oudewater en de 
Vlist naar ons eindpunt WPC Rotterdam. 
 
Het was weer een fantastische dag rijplezier. 
 
 
Groetjes AnneMarie 
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TERUGBLIK                                              

 

Chapteravond   
“Pannenkoeken” 
 

Voor de één nostalgie en voor de ander kindervoedsel.  
De oorsprong van de pannenkoek is verloren gegaan, maar de mens maakt 
waarschijnlijk al varianten van de pannenkoek sinds hij graan tot meel kan malen en 
met water kan mengen. Uit een analyse van de maaginhoud van de 
steentijdmummie Ötzi, die in 1991 in de Alpen werd gevonden, blijkt dat hij een 
soort primitieve pannenkoek had gegeten voordat hij 5300 jaar geleden stierf. 

Houden wij nu onze geschiedenis 
levend of hebben we gewoon genoten van deze lekkernij? Dit laten 
we in het midden, maar wat hebben we een gezellige chapteravond 
achter de rug. De avond begon al vroeg, de magen waren leeg en de 
keuken werd snel bemand door Irma en Roy die iedereen op 
bestelling voorzag van overheerlijke pannenkoeken. Naturel, appel, 
kaas en zelfs boerenjongens stonden op de menukaart. Bedankt 
voor jullie bakkunsten, een avond om te herinneren!  
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AGENDA 2024                                             
 
     

            Houdt uw email, facebook en/of Instagram goed in de gaten i.v.m. evt. wijzigingen!       

  

Maand:          Dag:  Aanvang:            Activiteit:    

 6 april (gewijzigd) zaterdag  09.30 uur  Motorrit "Bloesem rit"  
   20 april  zaterdag  n.t.b.   Motorrit "Genieten in de  

                                                                                  Hoeksche Waard"  
   26 april  vrijdag  19.30 uur  Chapteravond Oranjefeest 
   25 mei  zaterdag  n.t.b.   Motorrit "Westland Rit"  
  31 mei  vrijdag  19.30 uur  Chapteravond Dartscup 
  15 juni  zaterdag  n.t.b.   Motorrit "Veluwe Rit"  
  28 juni  vrijdag  19.30 uur  Chapteravond Theorie-Examen 
  7 juli   zondag  n.t.b.   Motorrit "Brabant op z'n Best"  
  26 juli  vrijdag  19.30 uur  Chapteravond Summervibe 
  28 juli  zondag  n.t.b.   Motorrit "Robin Hood laat je  

                                                                                  verrassen" 
 18 augustus zondag  n.t.b.   Motorrit "Zeeuwse Mosselen"  
  31 augustus zaterdag  18.00 uur  BBQ 
  13 september vrijdag  n.t.b.   Motorrit "Rotterdam by Night"  
  27 september  vrijdag  19.30 uur  Chapteravond Karaoke 
  28 september  zaterdag  n.t.b.   Motorrit "Bos & Strand" 
   
  
 

Op de Chapter site staat de agenda ook geheel gevuld met alle ritten en activiteiten met de daarbij 
behorende flyers. Ga naar www.rotterdamchapter.nl   

De vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen plaats vinden.  
Indien er iets verandert, wordt dit vermeld op onze site, facebook, Instagram en  
evt. per email.  
Mochten er nog andere data bekend worden van evenementen, wordt dit ook vermeld in de   
agenda van onze site: www.rotterdamchapter.nl  
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  AGENDA 2024                                             
 
     

            Houdt uw email, facebook en/of Instagram goed in de gaten i.v.m.  evt. wijzigingen!       

  

Maand:          Dag:  Aanvang:            Activiteit:    

 19 oktober  zaterdag  n.t.b.   Motorrit "Alblasserwaardrit"  
  25 oktober vrijdag  19.30 uur  Chapteravond Halloween 
  9 november zaterdag  n.t.b.   Motorrit "Kouwe Klauwen met                             

                                                                                  Snert in Chapter" 
  29 november vrijdag  19.30 uur  Chapteravond Sinterklaas 
  7 december zaterdag  13.00 uur  Kerstversieren/kerststukjes 
  20 december vrijdag  19.30 uur  Chapteravond  
  21 december zaterdag  13.00 uur  Kerstborrel 
   28 december zaterdag  13.00  uur  Oliebollen 
  4 januari  zaterdag  13.00 uur  Nieuwjaarsborrel 
  31 januari  vrijdag  19.30 uur  Chapteravond & ALV 
 
 
 
 
 

Op de Chapter site staat de agenda ook geheel gevuld met alle ritten en activiteiten met de daarbij 
behorende flyers. Ga naar www.rotterdamchapter.nl   

De vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud, er kunnen wijzigingen plaats vinden.  
Indien er iets verandert, wordt dit vermeld op onze site, facebook, Instagram en  
evt. per email.  
Mochten er nog andere data bekend worden van evenementen, wordt dit ook vermeld in de   
agenda van onze site: www.rotterdamchapter.nl  

  
 
Hygiëne staat voor op:  
 

Dus was vaak je handen; houd afstand; hoest/nies in je elleboog; bij klachten blijf je thuis. 
 
 
 
 
“Een vereniging zijn we samen en alleen samen kunnen we een vereniging zijn”  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
    ALGEMENE ZAKEN                                                         

 

Adres :        Correspondentie adres :  
Rotterdam Chapter      Secretariaat Rotterdam Chapter  
Wendeldijk 25        Watering 14 
3079 GX Rotterdam      3171 BG Poortugaal   
www.rotterdamchapter.nl      secretary@rotterdamchapter.nl 
   
  CHAPTERHOME                                

Openingstijden:   
 
Elke zaterdag van 13:00 -17:00 uur, mits anders vermeld. (Ook voor niet leden)  
Laatste vrijdag van iedere maand: Chapter Avond 19:30 - ca. 23:00 uur. (Alléén voor leden). 
 

  ALGEMEEN BESTUUR                                   

Director  
Assistant-Director 
Treasurer/Member Officer 
Secretary  
Main Sponsor 
Webmaster-technical  
Webmaster-editor  
Head Road Captain  
Safety Officer  

Vacant 
Rene (ad interim) 
Ramon  
Ron 
Services United /John B 
Sinan 
Erik  
John (ad interim) 
John   

director@rotterdamchapter.nl 
assistent@rotterdamchapter.nl 
treasurer@rotterdamchapter.nl 
secretary@rotterdamchapter.nl  
mainsponsor@rotterdamchapter.nl 
webdesign@rotterdamchapter.nl  
webmaster@rotterdamchapter.nl  
headroadcaptain@rotterdamchapter.nl  
safety@rotterdamchapter.nl  

Activity Officer 
Photographer  
Editor 

Ramon  
Ron 
Meghelina 

activity@rotterdamchapter.nl  
photo@rotterdamchapter.nl 
editor@rotterdamchapter.nl  

   ROAD CAPTAINS                                  

Head Road Captain         John (ad interim)          headroadcaptain@rotterdamchapter.nl  
Safety Officer          John         safety@rotterdamchapter.nl 
 
Road Captains:        Ass. Road Captain: 
Paul, René B., Ramon              Sjaak, Arie 
en Peter 
 

 

   

          
  



 

 

 

 

 

 

    HUISHOUDELIJKE REGELS                                

Terugstorten van betalingen, die zijn gedaan voor activiteiten (zoals het Chapter- weekend), worden niet gedaan!  
Mocht er onverwachts toch iets voordoen, kan men een factuur opvragen bij het bestuur en daarmee naar je eigen 
annuleringsverzekering gaan om vervolgens het geld terug te vorderen.  
 
Sluitingsdata van activiteiten worden gehandhaafd.  
Er wordt n.l. ruim van tevoren kennis aan gegeven d.m.v. mailtjes e.d. Dit om grote irritaties te voorkomen 
 
   VRAGEN                                        

 

Voor algemene vragen m.b.t. het Rotterdam Chapter: director@rotterdamchapter.nl  
Het hierboven genoemde email box zal regelmatig bekeken worden en gedistribueerd aan de relevante 
bestuursleden. Deze zullen de binnengekomen e-mail zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 
 

       
 
 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 
Wil je ook wat plaatsen in de nieuwsbrief zoals  een (reis)verhaal, wil je iemand bedanken, 

of jezelf als nieuw lid voorstellen? 
 

Laat het ons dan weten en stuur een mail naar editor@rotterdamchapter.nl 
 

 
 
 
vrijwilligers zijn voor een vereniging GOUD waard 
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 Makelaar & Taxateur Jan-Hein Schilderman  
  Dorpsstraat 50, 2992 BE Barendrecht 
  06.51063674 jhschilderman@remax-mg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             
  
 
 
 
  
 Tot ziens in ons Chapterhome:   

                     Wendeldijk 25, 3079 GX Rotterdam  
   Bezoek ook onze website:  www.Rotterdamchapter.nl  

 


